
DE WANDELING
Deze wandeling maakt dankbaar gebruik 
van citaten uit het literaire oeuvre van Tom 
Lanoye en foto’s verzameld door de buurtbe-
woners en het Stadsarchief. Er wordt verwezen 
naar de sociale, architecturale en bouwkundige 
geschiedenis van deze wijk.

Het volksleven, de start van de jonge parochie, 
de oorlogsjaren, het verenigingsleven, het on-
derwijs en de textielindustrie: al deze aspecten 
tonen de wijk in zijn veelzijdigheid aan de 
hand van sfeerbeelden met een hoog retroge-
halte, beschrijvende teksten en passende citaten 
uit het werk van de in deze wijk geboren en 
opgegroeide auteur.

Foto’s (met de klok mee): Houtzagerij Koklenberg, Truweelstraat / 
steegje ‘Boerenhol’, Truweelstraat / Christiaan Verbraeken, Prins 
Leopoldplein / Turnkring Kracht en Geduld met Tom Lanoye in 
de piramide, links op de middenste rij.

De wandeling is een realisatie van de stad Sint-Niklaas met de actieve inzet 
van buurtbewoners en de stadsdiensten en werd ondersteund door de cultuur- 
raad, sectie erfgoed. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de steun van 
eigenaars van alle betrokken panden en van diegenen die tekst- en beeldma-
teriaal ter beschikking wilden stellen.

beeldredactie: Paul De Malsche / vormgeving: Tim Polfliet
v.u.: Ine Somers, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Op 27 augustus 2023 wordt Tom Lanoye 
65 jaar. Radio 1 viert dat met de podcast 
Viva Lanoye. Een groots en tegelijk zeer 
intiem portret van één van Vlaanderens 
grootste schrijvers, gemaakt door Vincent 
Byloo. Hij praat met familie en vrienden 
van Tom, met klasgenoten en compag-
nons de route, en natuurlijk met Tom 
zélf. De wandeling in de Elisabethwijk 
werd aangevuld met Viva Lanoye ge-
luidsfragmenten. Scan de QR codes voor 
intermezzo’s uit de jeugd van Tom in 
onze stad of klik door naar de volledige 
podcast op VRT MAX. 

info foto

INFO

startpunt: Koningin Elisabethplein 
(hoek Koningin Elisabethlaan en Prins Karelstraat)
eindpunt: Sint-Rochushof

ontdeksintniklaas.be/vivalanoye
www.vrt.be/vrtnu/podcasts/radio1/v/viva-lanoye
www.elisabethwijk.be 
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Je start op het Koningin Elisabethplein, op een steenworp van het trein- en busstation
van Sint-Niklaas. Op de hoek van de Koningin Elisabethlaan, die over het plein loopt, 
en de Prins Karelstraat, tref  je op de groene berm het eerste paneel aan. Je wandelt ca.
dertig meter verder op deze groenstrook naar paneel 2, op de hoek met de Prinses Marie- 
Joséstraat. Dan ga je na paneel 2 rechtdoor en volg je de Koning Elisabethlaan tot je op de 
hoek met de Truweelstraat en de Oosterlaan de kerk voor je ziet. Via de zebrapaden steek je 
over tot aan de kerk. Links van de kerk, in de Truweelstraat, ontdek je paneel 3 en, even ver-
der op dezelfde muur, paneel 4. Nu wandel je in de Truweelstraat rechtdoor en kuier je de 
eerste straat linksaf, de Van Naemenstraat, in. Je loopt deze door tot op het Prins Leopoldplein.
Halverwege dit parkje tref  je paneel 5 aan. Nu ga je verder langs het plein en verlaat je dit 
rechts via de Dr. Van Raemdonckstraat. Je volgt deze rechtdoor tot je bijna op het straat-
einde aan je linkerzijde paneel 6 en kort daarop paneel 7 vindt. Je steekt de Antwerpse 
Steenweg over en je gaat rechtsaf. Onder de luifel links, rechtover de Mercatorstaat, tref  
je paneel 8 aan. Je vervolgt je pad rechtdoor, je steekt de baan over en je buigt rechtsaf, de 
Klein-Hulststraat in. Aan de oprit met het hek aan je rechterzijde hangt paneel 9. Daarna 
ga je rechtdoor en let je er op dat je ter hoogte van de huisnummers 70-72 de smalle doorgang 
rechts naar het Sint-Rochushof  niet mist. Op dit groene pleintje eindig je aan paneel 10 je 
verkenning van de Elisabethwijk.
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Sprakeloos in de Buurt is het project waarmee de Elisabethwijk veel belangstelling kreeg. Het 
leek zonde om al dat werk naar de archieven te verwijzen. Veel materiaal van het project is nu
samengebracht in een wandeling over het sociale, literaire en architecturele karakter van de 
buurt. In samenwerking met de toeristische dienst werkten fotograaf Paul De Malsche en buurt-
werkster Siri Van Hove tien infoborden uit. Via deze borden krijg je een mooi beeld van de wijk.
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